Rembrandt

tekst: W. Kerkhof, muziek: W. Kerkhof
Als nou bij Rembrandt thuis in Leiden
Een home computer had gestaan

Hij kon al dat ploeteren vermijden

Hij deed gewoon het knopje aan

Zelf riep hij even uit de keuken

"Hee Hendrikje zet jij de zaak op print
Ik wil wel iets met licht en donker
Kijken wat m'n moeder daarvan vindt"

Terwijl hij onderuitgezakt de krant las

Kreeg hij opeens een lumineus idee

"Hee Stoffels mijn pantoffels die ik kwijt was
Die staan natuurlijk achter de TV"

Als nou bij Rembrandt thuis in Leiden

De omroep belt zeg kom eens mee

Dan kon hij praten in een panel

Over kunst en sport en WVC

Het stond onder leiding van Rien Poortvliet
En hoeveel was zijn uitkoopsom

En of hij zich wat vlot kon kleden

Want zo'n baretje staat zo dom

refr.

Als dan bij Rembrandt thuis in Leiden

's Avonds de buis wordt aangezet

Ziet hij zich van de glijbaan glijden

Zo in een modderbad ballet

Ach Rembrandt staat wat punten achter

Frans Hals die wint de eerste prijs

Hij mag één wens doen

Hij roept smachtend

"Terug naar de Gouden Eeuw , een enkele reis !"

P.S. hij woonde niet in Leiden

Hij was een keer verhuisd naar Amsterdam
Nee Rembrandt was niet te benijden

Dat was toch jammer voor zo'n man




