Weg

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : Reno-Smiley- Smith
Ik liep zomaar weg, ik zei geeneens gedag
En ik weet niet precies meer waar het nou aan lag
Het werd ineens teveel de stoppen sloegen door
Ik kan met jou niet verder meer we zitten op dood spoor

Je zegt dat je om mij geeft maar je houdt van iedereen
En als het jou zo uitkomt dan laat je mij alleen

Ik kan maar één ding doen, hier weg, hier ver vandaan
Maar op elk station zie ik jou steeds weer voor me staan

refr.

In een lege treincoupé zie ik mijn spiegelbeeld

En alles schiet aan mij voorbij wat zich heeft afgespeeld
Ik dacht het maakt je toch niets uit wat ik ook doe of zeg

Ik heb geeneens gedag gezegd, ik liep zomaar weg

refr.




