Hotel van de 19e eeuw

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof
In het hotel van de 19e eeuw

Zijn de gesprekken nog altijd niet verstomd
Obers in rok gaan geruisloos heen en weer
En brengen kreeft op zilveren schalen rond

En uit de salon stijgt walsmuziek omhoog

Langs de marmeren wenteltrappen in een wijde boog
Het klinkt in de gang tot op mijn verdieping door

In mijn binnenkamer is het of ik jou weer hoor

In het hotel van de 19e eeuw

Daar zie je gasten komen en weer gaan

Uit Pruisen, uit de Krim of uit de Dubbelmonarchie
Als vreemde gast kwam ik hier gisteren aan

refr.

De koffer op bed is nog steeds niet uitgepakt
Ik heb een afspraak in mijn fantasie

In het hotel van de 19e eeuw

Wacht ik vol spanning of ik jou weer zie




