In de kooi

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Ik ben beregoed in zwemmen, ze noemen me een waterrat
Als ik m'n zusje zit te plagen zegt ze wat ben jij een kat

Ik ben gek op tijgerbroodijes ik hoef geen knipwit of oud bruin
Daarom zeggen alle mensen : Jij hoort in de dierentuin

In de kooi, in de kooi lekker spelen in het hooi

Nu eens wakker dan weer slaap staan we heel de dag voor aap
In de kooi, in de kooi en om vier uur komt de prooi

Hele hompen klompen viees maar de panda eet Chinees

Ik kan blaffen als een zeehond rennen als een antilope
Ik voel me altijd zo gelukkig als ik op een zebra loop

Ik kan olifanten nadoen, ik trompetter en bazuin
Daarom zeggen alle mensen : Jij hoort in de dierentuin

refr.

O soms baal ik van die tralies, ijsbeer ik maar op en neer

De eerste keer is dat wel grappig maar na duizend keer niet meer

Vijf uur sluiten dan de hekken gaan de mensen weer naar huis
Denken : zulke vreemde vogels horen in die kooi wel thuis

refr.




