Zwart

tekst : W. Kerkhof, muziek : W. Kerkhof - A. van der Graaf
De sneeuw komt naar beneden uit de grijze lucht

Het is op straat volkomen wit

Daar gaan twee heren in hun zwarte jassen

En ze kijken waar bij mij de bel zit

Ik heb ze wel herkend de heren van de FIOD

En ik schop m'n zwarte schoenen onder 't bed

Ik leg een zwaar gordijn over mijn piano

Want die had ik nog niet in de witte verf gezet

Ik heb het niet gedaan tenminste ik heb er niets verdiend
Het was zo maar een klusje voor een vriend

Ja goedemiddag heren komt u binnen

U lust zeker wel een kopje thee

Nee dank u wel we gaan meteen beginnen

En we nemen hier uw hele boedel mee

Ach wacht u even ik zal het allemaal bekennen
Ik heb de staat al jarenlang getild

Maar ik was net van plan u alles op te geven
Want ik heb nog nooit ooit iets verkeerds gewild

refr.

Zo wat is uw naam, o daar sta ik van te kijken
Want dan zijn we aan 't verkeerde adres

We zoeken Jan-de-Koppelbaas-Gaat-over-Lijken
A die ken ik want die woont op nummer 6

Jaja die is in-gemeen dat is een hele louche
Volgens mij werkt hij uitsluitend zwart

Ik ken hem want ik heb hem laatst nog wat geholpen met z'n douche

Nee nee die man is een geval apart!
Refr.

Voor een vriend, voor een vriend
Wat een vriend was jij voor mij !




