Regen
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Er loopt een roltrap over elke heuvel

De techniek die staat al jarenlang voor niets

En na elke barriere die weer sneuvelt

Vindt zo'n wetenschapper altijd toch weer iets
Maar waarom doet hij dan nooit eens iets tegen
Die regen, die regen

Het komt alweer met bakken naar beneden
Geen paraplu of regenjas houdt stand

Nou zeggen ze, kom wees niet ontevreden

Dat gaat nou eenmaal zo in Nederland

Maar ik pik het niet doet niemand dan iets tegen
Die regen, die regen

Op de Antillen zouden ze wel willen
Daar komt geen druppel naar benee
En Tanki Flip en Tanki Leendert
Zijn nog steeds geen binnenzee

Maar niet getreurd we kunnen wel iets maken
Vier palen in de hoeken van ons land
Daartussen spant men dan een felblauw laken
Dat houdt het regenwater aan de bovenkant
Dus nooit meer vocht of plassen op de wegen
Geen regen, geen regen

‘T zal wel gauw vol gaan, dan gaat het bol staan
Prikt men hier en daar een gat

Boven Nieuwegein bijvoorbeeld

En we zijn weer lekker nat, lekker nat

Bah regen !




