De haren zestig

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Soms woel ik in mijn dromen de lakens los

En ben ik weer terug in het Kralingse Bos

Tienduizend in het gras, naakt zwemmen in een plas

De geur van hash en weed

Akoestische gitaren, een zee van lange haren

Zover je ziet

Er dansen meisjes uit het verleden in donkerrode tafelkleden
Alle remmen los in het Kralingse Bos

Ik keek in de spiegel telde mijn wilde haren
Toen zag ik tot mijn schrik dat 't er zestig waren
Al raak ik alles kwijt en breken al mijn snaren

Ik heb geen haartje spijt

Soms loop ik op een zondag het park weer in

En denk, hier was het toen, dit was het begin

Wierook en vruchtenthee, de nieuwe Doors LP

Waar zijn die jongens toch ?

Die met een waas voor ogen zich dromend voortbewogen
Ik zie ze nog

Ze spoken in de bomen, zijn hier nooit meer weggekomen
Alle remmen los in het Kralingse Bos




