lk maak me niet kwaad

tekst: W. Kerkhof, muziek : W. Kerkhof

Mijn formuliertje was een dag te laat

Achter 't loket werd iemand vreselijk kwaad

Hij werd vuurrood en hij deed steeds maar net
Alsof ik hem voor een ton had afgezet

Dus nou bedank ik voor de eer

Ik geef ze geen papiertjes meer

Ik krijg de slappe lach van alles wat gezag uitstraalt
Zo'n grote luchtballon een prikje geven met een naald
Ik maak me niet kwaad want ja vroeg of laat

Staat hij zelf ook op straat

Op de Lijnbaan trof ik een agent

Hij zei "Zeg kerel weet u dat u vent?"

Ik vent van niet maar ja ik moest wel mee
Met m'n illegale live LP

Ach nou doe ik hetzelfde weer

Het is alsof ik nooit iets leer

refr.

Waar ik mij maar aan de grens vertoon
Vragen ze me: "Hebt u telefoon?

Nou dat zoeken we dan even op

Met uw stinkgemene boevenkop”

Hij heeft al voor zichzelf beslist

Ik ben een staatsgevaarlijke toerist

refr.




