Rijbewijs

tekst: W. Kerkhof, muziek: W. Kerkhof

Ja zo start u maar de motor wij verlaten het CBR

En we passen onze snelheid aan aan onze medeweggebruikers
En doet u alles wat ik zeg

Ik wens u veel succes toe en dan gaan we nu op weg

Ziet u daar die oude dame ? rijdt u die maar in de heg

En dan maken we nu een parkeersteek ja ja dat is een mooie kras
En nu rechtsaf o een woonerf geeft u hier maar volop gas
En rijden we nu linksaf de stoep op ik geloof dat dat een kleuter was

En dan gaan we nu naar de snelweg spelen wij nu eens voor spook
Wat een leuke examinator en hij maakt nog grapjes ook (wat een rook)
M'n radiator zonder water en de motor aan de kook

(Ja meneer Kerkhof dit kunnen we helaas niet goed rekenen :
Het achteruitrijden door Joegoslavié was goed ,
maar u heeft de Turkse grens niet gehaald)

Ik zeg g.v.d. geef hier dat rose papier

Ik had een minirok, ik had een automaat
Ik ging naar Egypte en ik eis, en ik eis
Dat godverdomde rijbewijs




