Tabakke tabak

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof
Hij staat aan het roer, de auto aan dek

En Dora zijn vrouw kookt andijvie met spek
De geranium bloeit de was aan de lijn

Zo vaart de Johanna over de Rijn

Hij stopt zijn pijp, zij gaat aan de vaat

En denkt aan de kinders op 't internaat

De Rijn op, de Rijn af je dooie gemak
Tabakke tabakke tabakke tabakke
tabakke tabakke tabak

Dwars door de sluizen en onder de brug
Kolen naar Duisburg en dan weer terug
Soms gaat de binnenvaart door een diep dal
Dan wil z'n vrouw weer een huis aan de wal
Hij speelt weemoedig het schippersklavier
Zij tuurt door de ruitjes naar de rivier

De Rijn op de Rijn af een zorgelijk vak
Tabakke tabakke etc.

Altijd die coltrui, dat eeuwige roken

Laden en lossen, wassen en koken

De beurs is zo slap, de schipper gaat drinken

Hij gooit er zijn pet naar, de Johanna gaat zinken
Daar drijft de andijvie en de bosbessentaart

Er gaat niets boven de binnenvaart

De Rijn op, de Rijn af een zorgelijk vak
Tabakke tabakke etc.

lets knapt in de vrouw en haar man is een wrak
Tabakke tabakke etc.




