Vuilendam vrij

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Tussen Laag Blokland en Brandwijk diep in de Alblasserwaard
Weggestopt tussen de koeien het staat op geen enkele kaart
Nooit zag men zoiets merkwaardigs waar ook ter wereld u kwam
Als het uitgenodigde bordje " Welkom in Vuilendam"

Ik sprak met boer Van der Zanden die hier van kindsbeen af woont
"Van die groot Europese gedachte blijft Vuilendam liever verschoond !
Want wij zijn geen Molenaarsgravers, heel anders dan in Ottoland

Wij vechten voor het eigen karakter met de zeis en de riek in de hand !"

Vuilendam vrij, Vuilendam vrij nee wij horen nergens bij
Vuilendam vrij, Vuilendam vrij, Vuilendam hoort nergens bij

Om ons schoon Vuilendam te beschermen tegen al dat éénwordingsgeweld
Sluit nu de buurtschap haar grenzen en drukken wij ons eigen geld
Postzegels zullen er komen wij heffen weer ouderwets tol

En tegen import van buiten zeggen wij: "Vuilendam vol !"

refr.

Straks in de Verenigde Naties en ook in de Veiligheidsraad

Daar zeggen wij Vuilendammers eventjes waar het op staat

Wij waarschuwen China nog één keer: Blijf af van Oost Toerkestan

En ook dat stukje Groot Ammers behoort toe aan Groot Vuilendam

refr.




