Poldergeest

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof
's Nachts bij volle maan in een doorzonlaan
Als alle geluiden verstommen

Dan hoor je eerst zacht , dan met volle kracht
Het geluid van een ploffende brommer

Hij is terug van weggeweest , de poldergeest

Die van de kelder zo de trap op naar de zolder racet

En vol gas door het behang en door het bed heen sjeest
Dat schreef de makelaar niet in zijn folder

Het kan ontzettend spoken in die polder

T was een oude baas , die met wild geraas
In drijfzand terecht was gekomen

Toeren was zijn lust , maar hij vond nooit rust
Daarom scheurt hij nu dwars door je dromen

refr.

Het leven raakt ontwricht , je doet geen oog meer dicht
En de waarde der huizen gaat dalen

Ellende kortom door dat gekke gebrom

Op een geest valt er niets te verhalen

refr.




