Erasmus

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Rotterdammers moeten werken , produceren zweet en eelt
Alle ledigheid en stilstand dat is iets wat ze verveelt
Rotterdammers zijn met kunstzin niet erg rijkelijk bedeeld
Kijken dus met scheve ogen naar een boek of naar een beeld

Kijk die dooie op het Kerkplein met z'n groenbeslagen huid

Heeft geen opgestroopte mouwen , ziet geen moer , hoort geen geluid
Die langdurigst werkeloze doet al eeuwenlang geen fluit

Erasmus laat je klauwen wapperen want dat boek is nou wel uit

Kom eindelijk van je sokkel , sta daar niet zo te staan
Hier is geen tijd voor zotheid : ga toch werken , zoek een baan

Kranen dansen , misthoorns loeien en een heimachine heit

Uit een bouwput wordt gefloten naar een Rotterdamse meid
Zelfs in 't rusthuis tikken pennen omdat elke oma breit
Gelukkig nooit een boek gelezen want dat geeft maar narigheid

Maar die dooie op het Kerkplein met z'n groenbeslagen huid

Heeft geen opgestroopte mouwen , ziet geen moer , hoort geen geluid
Die geleerde steen des aanstoots doet al eeuwenlang geen fluit
Erasmus laat je klauwen wapperen want dat boek is nou wel uit




