Het einde

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Het einde was allang voorspeld het is nog jaren uitgesteld

Er waaien bladeren door de straat waar niemand komt en niemand gaat
De kapper weg en bovendien , de slager hield het voor gezien

De kerstverlichting hangt er weer maar brandt nu voor de laatste keer

Waar ik mijn groenten kocht en fruit zit nu een fysiotherapeut
De fietsenwinkel zit op slot met neonletters half kapot

En voor de ruit een oude krant alleen de weemoed is hier klant
Het lijden heeft nog lang geduurd dit is het einde voor de buurt

De winkels houden uitverkoop alleen de slijter heeft nog hoop
Op de gevelsteen staat nog te zien "anno 1910"
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