Wandelend rampgebied

tekst : W. Kerkhof - M. Vogel, muziek : W. Kerkhof

Aiaigaat de sirene mensen rennen over straat

Vluchten gauw hun huizen binnen voor je 't weet is het te laat
T was zoéven nog zo rustig , toch dreigt er nu groot gevaar
We schuilen in het gootsteenkastje met de kiezen op mekaar

Sluit de ramen sluit de deuren
Luister heel goed naar dit lied
Hij komt eraan het gaat gebeuren
Hier is het wandelend rampgebied

"Valt hier iets te repareren ?" vraagt hij ; toch trap je erin
Hij laat de geiser exploderen en papt aan met je vriendin
Hij valt door het asbestdakje lachend in een wolk van stof
Plundert dan je hele koelkast en vervolgens wordt hij grof

Sluit de ramen sluit de deuren
Hamster zeekaak en biscuit

Hij komt eraan het gaat gebeuren
Hier is het wandelend rampgebied

refr.




