Lieve mama

tekst: W. Kerkhof, muziek : W. Kerkhof
Daar huilt een kind tot 's avonds laat
Omdat zijn moeder roken gaat

Het huis te klein het leed is groot

Nu gaat zijn moeder eerder dood

Toe lieve mama rook toch niet
Gooi weg dat pakje

In de vuilnisbak. Je

doet mij nu zoveel verdriet
Meer dan toen papa ons verliet

Niet roken vindt ze veel te braaf

Zij zuigt maar aan die kankerstaaf

En zij ziet niet hoe al die tijd

Haar kleine jongen heel zachtjes schreit

refr.

Belinda, Barclay en Marlboro

Die zeggen kind, de zaak zit zo
Met al die mama's , het zijn er veel

Vergroten wij ons marktaandeel

refr.




