
Het beloofde land

tekst: W.Kerkhof- C. Pons, muziek: W. Kerkhof
Ik heb hier echt niets meer te zoeken 'k heb het allemaal gehad
Ik pak mijn bed op en ik wandel weg uit deze grauwe stad
Al mijn schepen zijn verbrand en ik zie aan de einder
Glorend in het ochtendlicht het schitterende vergezicht
Met natuur in evenwicht nog even en we zijn d'r

Oostelijk van de Bernisse
Ligt het mooie Spijkenisse
Daar is het beloofde land
'S morgens jagen 's middags vissen

Zonder een keer om te kijken stap ik onverdroten voort
Ik heb een driest besluit genomen weg uit dit naargeestig oord
Naar die plek bezongen in legenden en verhalen
Vrolijk met een brede lach zei ik huis en haard gedag
Ging op weg en ginder lag Spike City al te stralen

refr.

Ik zie de zeemeerminnen spelen in het visrijk Waterland
Griffioen en eenhoorn dansen in de Akkers hand in hand
Ambrozijn en nectar druipt van elke boom en heester
Terwijl hij van de druiven eet en ons hartelijk welkom heet
Staat daar in een lang wit kleed Spike City's burgemeester

refr.
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