Jan

tekst: W. Kerkhof - C. Pons, muziek: W. Kerkhof
Weggestuurd door je vrouw

In Moravische kou

Onderweg naar Brno

En daar vond men je zo maar voorbij het laatste café

En de man die nog wist

Dat jij de bus had gemist

Zag jou daar boven een glas

Diep in je winterjas Jan was jij er voorgoed uitgestapt ?

Had nog even gewacht

En ik reed door de nacht

In één ruk naar je toe

Bergen zijn hoog daar maar ik wist niet hoe
Diep soms het dal van Jevicko kan zijn

In dit land zonder kleur

Met die weemoedige geur

Van de bruinkool en teer

Des te meer vind ik het hier zo levenloos Jan zonder jou

Weggestuurd door je vrouw

In Moravische kou

Onderweg naar Brno

En daar vond men je zo maar voorbij het laatste café




