Geen geluid

tekst: W. Kerkhof C. Ponsmuziek : W. Kerkhof

Een zomeravond in de tuin je hoort de vogels fluiten

Daar ronkt een vliegtuig door de lucht zacht trillen alle ruiten

De knipperlichtjes groen en rood, geluk dat niemand het verbood
Daar kan een mens niet buiten

Er dondert erts in het lege ruim fabriekssirenes loeien
Van mij mag het geluidsniveau nog decibellen groeien
Er gaat geen dominee voorbij meer leven in de brouwerij
Laat kilo herzen bloeien

Schreeuw je longen uit je lijf

Draai een heavy metal schijf
Maak meer leven dat is fijn

Geen geluid kan ook hinderlijk zijn
Geen geluid kan ook hinderlijk zijn

In het cafeetje speelt een band je hoort het hier bij vlagen
En iedereen die vindt het leuk en niemand komt er klagen
Geen querulant die het cafe onder artikel zus sub twee
Voor het gerecht wil dagen

Refr.

Een nieuwe baan , een nieuw geluid laat stijgen en laat landen
De hele dag, de hele nacht en ook nog in de randen

Geen ambtenaar die meet en schrijft geluid is iets wat heerlijk blijft

Laat het milieu verbranden




