De Marconist

tekst & muziek : W. Kerkhof
Een tanker vaart op volle zee de boeg doorklieft het water
Het schuim spat op maar middernachts is daar niets van te zien
De machinist is onder zeil de bootsman krijgt een kater
De tweede stuurman op de brug slaapt een minuut of tien
Maar in de kleine radiohut hoor je hem seinen
In morse lang en kort, bericht naar overal
En hoe onbeduidend het signaal, ‘t zal niet verdwijnen
De enige verbinding met de wal.

Mijn vader was een marconist

De seinsleutel lag nog in de boekenkist
Wat is er allemaal doorheen gegaan ?
Alles tot tikken teruggebracht

Over havens, routes, over vracht

Zou er een bericht voor mij bestaan ?

Toen kwam de radar, telefoon, er is zoveel bijgekomen

Je Klikt in kleur de hele wereld naar je toe

Door een apparaat in zakformaat lijkt elke afstand weggenomen
ledereen on line, en onbereikbaarheid taboe

Daar in de kleine radiohut hoor ik hem seinen

In morse lang en kort, bericht naar overal

Hoe onbeduidend het signaal, ‘t zal niet verdwijnen

De enige verbinding met de wal.




