Chinees en Indiaas

Tekst en muziek: W. Kerkhof

Kijk bij de Jangtse Kiang en de Ganges
Is volop industrie en nijverheid

Daarom is het dat men hier zo bang is
Voor je het weet ben je je baantje kwijt
En trekken wij nu allemaal de lessen
Uit deze economische successen

We zouden heel graag willen weten
Komt het misschien door het eten?

Chinees en Indiaas, Chinees en Indiaas

Het eten is de basis, en dat is geen pindakaas
Chinees en Indiaas, Chinees en Indiaas

Het is jammer maar helaas: Ze worden ons de baas

Geen taco, pizza, tapas en couscous

Nee, zo kom je niet bovenaan de lijst

Geen gyros, borsjt, cassave of tom pouce

In een succesvol land eet men uitsluitend rijst
En ik stel deze vraag nu heel erg boud
Hebben twee en half miljard het fout?

Blijf de concurrentie nu de baas

En eet meer Chinees en Indiaas

Produceer goedkoop en zeer grootschalig
Dat is toch de kracht van Foe Yong Hai
Twaalf uur werk per dag, dat is toch zalig
Dankzij curry wordt het nooit meer saai

Chinees en Indiaas, Chinees en Indiaas

Het eten is de basis, en dat is geen pindakaas
Chinees en Indiaas, Chinees en Indiaas

Het is jammer maar helaas: Ze worden ons de baas




