
Oerknal

Tekst: W. Kerkhof, Muziek: A. van der Graaf – W. Kerkhof
Alles begint met de oerknal
Dan komt de “snaartheorie”
Als je van 4 snaren 1 niet gebruikt
Slijten er ook maar 3

Deze bas heeft 2 zwarte gaten
Al wat er in komt verdwijnt
Ik val ooit een keer uit elkaar
Maar hij blijft rechtovereind

En dankzij die groen roze contrabas
Snap ik de kosmos pas
Met elke knal en iedere trap:
Weer een stap voor de wetenschap
Weer een stap voor de wetenschap

Elektra is meer comfort in ’t kwadraat
Ja, Einstein kon het verzinnen
Zonder versterker en element
Zou ik aan die bas niet beginnen

Hij is van triplex, eet smakelijk hier
Zeg ik tegen de wormen en maden
Een wormgat blijft achter als souvenir
Ze kruipen langs kosmische paden

En dankzij die groen roze contrabas
Snap ik de kosmos pas
Met elke knal en iedere trap:
Weer een stap voor de wetenschap
Weer een stap voor de wetenschap
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