King onderweg

(King of the road — R. Miller) Tekst: W. Kerkhof

Trailer met rottend vee
Daar zit ik helemaal niet mee
Want met een pepermunt
Wordt de stank al gauw verdund
Geef gas en niet gedraald
Zodat je toch die truck inhaalt

Snel voorbij voor de smaak nog een...

King onderweg

In een grote zandwoestijn

Daar moet je niet voor water zijn

Je krijgt een droge bek

Van de dorst word je stapelgek maar
Achter die kamelendrol

Ligt daar niet zo'n frisse rol

Dus op reis neem ik altijd een...

King onderweg

Bij een vliegreis over de grote plas
Daar komt zo’n muntje goed van pas
Telkens als je stijgt en landt

Zo’n witte rakker bij de hand




