Veerman bij de Kandelaar

Tekst en muziek: W. Kerkhof

De spoorwegovergang bij Kethel Noord

Is nu donker en verlaten

Een heel klein lichtje komt steeds dichterbij
Daar stormt hij aan die snelle trein

Je had hem heus wel in de gaten

En je schoot toch net op tijd opzij

Of was je even afgeleid?

Het zit hem in een kleinigheid

Je loopt weer verder langs het pad

Je dacht wel dat je alles had gehad

Bij de Kandelaar staat de veerman klaar
Hij doet rustig aan en neemt de tijd

En alles duurt een eeuwigheid

Op de veerpont van de Kandelaar

Hij zet je zo over de Schie, wat centen mag je geven
Geen retour alleen een enkele reis

De kikkers bij de waterkant die kwaken, wat een leven!
Het wordt niet later, want hier is het paradijs

En je bent met alles klaar

Blijf altijd in de Kandelaar

Je kijkt achterom daar ligt het pad

Je dacht wel dat je alles had gehad

Bij de Kandelaar staat de veerman klaar
Hij doet rustig aan en neemt de tijd

Hij boomt maar voort in zwijgzaamheid
Op de veerpont van de Kandelaar

De veerman is al heel lang dood

En van die steiger gaat geen boot
Dat is al meer dan veertig jaar

Maar hij vaart rond hier in mijn hoofd
Het is maar waar je in gelooft

De veerpont van de Kandelaar

De veerpont van de Kandelaar




