
Vakantie in Overschie

tekst & muziek : W. Kerkhof
Je kunt er met het vliegtuig tegenwoordig zo naar toe
’T is wel geen Cyprus, Kreta of Turkije
Met een fly drive op de airport, want van wandelen word ik moe
Om zo een week door Overschie te rijen
In het hotel waar ik incheck komt de hostess op bezoek
Ze vertelt wat je kunt doen in je vakantie
Er is hier wel geen strandzicht maar wel Landzicht om de hoek
Maar tegen regen geeft ze geen garantie

Overschie, Overschie
Ici c’est le paradis
Overschie, Overschie
Een leuker reisdoel is er nie

Kleinpolderplein, A13, A20 er nog bij
’T is reuze mooi dus ieder rijdt maar tachtig
De automobilisten kijken vol ontzag opzij
En zeggen: Wat is Overschie toch prachtig!
Om echt de sfeer te proeven sla je binnenwegen in
Op de Baumannlaan daar kan je fijn flaneren
Als ik door de folders blader krijg ik reuze zin
Om in Overschie te bivakkeren

Overschie, Overschie
Ici c’est le paradis
Overschie, Overschie
Een leuker reisdoel is er nie

Je vliegt van Zestienhoven met een charter naar Schiphol
Op het langparkeerterrein daar staat je wagen
De zeven dagen Overschie die gonzen in je bol
En iedereen gaat naar je foto’s vragen

Overschie, Overschie
Een leuker reisdoel is er nie
Overschie, Overschie
Ici c’est le paradis
Je eet er camembert en brie
Een leuker reisdoel is er nie
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