Slobozia aan de Prut

tekst & muziek : W. Kerkhof

Vroeger was een reisje langs de Rijn
Voor elke 50 plusser een festijn
Wilde je nog verder gaan?

Kwam de Donau Cruise eraan

Ga je tegenwoordig met de VUT
Vier dat met een reisje langs de Prut

De Prut, die mooie grensrivier

Drie dagen gaans is het van hier

Een sterke onderstroom die voert ons mee
Naar die fraaie Zwarte Zee

Omwonenden die spreken over Proet

Maar niemand heeft gezegd dat dat echt moet

En lig je daar te chillen in je hut

Alle passagiers zijn opgetut

Heb je wat te vieren of zit je in de put

De mooiste der rivieren is altijd nog de Prut
De Rijn heeft Bazel, en de Donau Wien

De Prut heeft iets mooiers nog misschien
Slobozia het stadje, dat daar ligt

Aan de rivier, een wonderschoon gezicht

Er is hier wel geen plek om aan te meren
De bevolking gooit naar ons met rotte peren

Vroeger was hier alles ouderwets

Sinds de oorlog staan er vierhoog flats
Stiekem wordt op gas en licht gehoopt
Ondertussen is de helft alweer gesloopt
Stromend water is er als het giet

Ze hebben ook de Prut, vergeet dat even niet!

Een cruise op de rivier, dat is een feest

Je krijgt er het gevoel dat je er eerder bent geweest

Heb je wat te vieren of zit je in de put
De mooiste der rivieren is altijd nog de Prut




