
Mussen

Tekst: W. Kerkhof, muziek: W. Kerkhof – A. van der Graaf
Kwetteren vrolijk op ’t terras
Hippen heen en weer in ‘t gras
Mussen
Kleurtje tussen grijs en bruin
Struinen rond in onze tuin
Mussen
Net zo vertrouwd als kat en hond
Vogels van de koude grond
Mussen

Je kan van ze houden, maar je gaat ze niet kussen
Je gaat ze niet zoenen, ze zijn met miljoenen
Maar ja hoelang nog, want ze worden bedreigd
Omdat de spreeuw, de ekster en de kraai in de peiling stijgt
Steeds minder heggen en daken met pannen
Langzamerhand wordt de huismus verbannen

Soms dan zijn ze hondsbrutaal
Eten mee van ’t avondmaal
Mussen
Pikken rond in groepsverband
Maar het komt nooit in de krant
Mussen
Een huismus die is vaak bereid
Tot knusse gezelligheid
Mussen

Je kan van ze houden, maar je gaat ze niet kussen
Je gaat ze niet zoenen, ze zijn met miljoenen
Maar ja hoelang nog voor ze zijn weggevaagd
Omdat de kat van de buren ’s nachts altijd buiten jaagt
Steeds minder heggen en daken met pannen
Langzamerhand wordt de huismus verbannen

De koekoek legt alweer een ei
Wat altijd was dat gaat voorbij
Mussen
Vanzelf sprak hun meerderheid
Ongemerkt zijn ze hem kwijt
Mussen  
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