
Vergeten bombardement

tekst: W. Kerkhof, muziek: W. Kerkhof
  

  

Zeg opa vertelt U eens even over dat bombardement

  

De film brengt alles tot leven, maar U heeft de feiten gekend

  

Ja waar zal ik beginnen, ik weet van de hoed en de rand

  

Ik woonde toen in Delfshaven, dat was vlakbij de brand

  

  

  

Dat grote bombardement

  

De ramp die iedereen kent

  

Het sterker door strijd

  

Hield de stad overend
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Vergeten bombardement

  

  

“Op klaarlichte dag vielen bommen op de Schiedamseweg”

  

Nee, het was op de Coolsingel, excuus dat ik ‘t zeg

  

“Boven ons vlogen Amerikanen, maar dit was zeker geen feest”

  

Even een kleine correctie, dat zijn de Duitsers geweest

  

  

  

Dat grote bombardement

  

De ramp die iedereen kent

  

Het sterker door strijd

  

Hield de stad overend
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Vergeten bombardement

  

  

“400 doden gevallen zo snel sloeg de brand om zich heen”,

  

Nee opa, het dubbele aantal, dat weet iedereen

  

Hij blijft maar praten en praten, al die rampspoed in maart

  

“Het was in mei” denkt de kleinzoon, jouw geheugen is geen stuiver meer waard

  

  

  

Dat ene bombardement

  

De ramp die iedereen kent

  

Het sterker door strijd

  

Hield de stad overend
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Vergeten bombardement

  

  

Het gaat niet zo best, zegt hij thuis onder het eten

  

Vandaag weer bij opa geweest

  

Maar alles van vroeger

  

Is ie vergeten
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