Het vak

tekst: W. Kerkhof, muziek: W. Kerkhof

Zit mijn haar goed, ik moet op!

Deze rasartiest die gaat het hier gigantisch maken
Succes verzekerd en nooit een flop

Van deze man zal ieder in vervoering raken

Zo staat het tenminste in mijn folder

Daar zijn er 1000 van gedrukt

En 900 liggen nog op zolder

De grote doorbraak is nog net niet gelukt

Met een smile en een net pak
Zit ik al jaren in het vak

Ik heb ook nog een echte baan
Kantoorbediende!

Zit mijn haar goed, ik moet op!

Dit theaterdier brengt het publiek weer in extase
Ik zit gelijk er bovenop

En als ik dans lijken de Jacksons houten klazen
Zelf heb ik natuurlijk mijn idolen

Die doe ik dan bij voorkeur na

En zing ik achter een microfoon verscholen

Op dansavondjes vlot Jambalaya

refr.

Zit mijn haar goed, ik moet op!

Fijne collega's zijn die sterren moet u weten

Ik ken ze allemaal, vooral de top

Zo heeft mijn nicht bij Pia Beck op school gezeten
En waarom ik het nog niet gemaakt heb

Ach kom dat is toch doorgestoken kaart

Laatst zei iemand nog tegen mijn vrouw Bep

Er is geen artiest die uw man maar evenaart!

refr.

U denkt misschien wat klinkt mijn stem vlak
Maar ik zit ook al jaren in het vak

Ik heb ook nog een echte baan
Kantoorbediende!




