
Geen leven op mars

tekst: W. Kerkhof, muziek: W. Kerkhof
Boven mij zie ik de roze hemel
In de verte een ontzettend hoge berg
Die lijkt mij dreigend aan te staren
Ik voel me hier nog kleiner dan een dwerg
De stenen op de grond liggen zo roerloos
Voor eeuwen houden zij hun adem in
Als zeggen ze "Hee beste ruimtevaarder
Die raket in en terug naar je gezin"

Ik wil zo graag naar huis
Het wil hier maar niet wennen
Dat ik zo'n heimwee krijgen zou
Dat kon ik ook niet plannen
En alles zit me dwars
Het is geen leven hier op Mars

Op ruimtevoeding ben ik uitgekeken
Laatst bij een stofstorm ging ik onderuit
Toen kwam er ook nog zand in de cardanas
De ruimtekar rijdt enkel achteruit
En zelf al die kratertjes beklimmen
Da's meer voor de sportieve astronaut
M'n helm die knelt, als 't jeukt kan ik niet krabben
En tenslotte is het hier ontzettend koud
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