
Stadse fratsen

tekst: W. Kerkhof, muziek: W. Kerkhof
Ik kwam direkt van het platteland
Ik had een koffer in mijn hand
Ik kocht een provinciale krant
Ik was naïef
In al die drukte op het station
Waar ik mijn weg niet vinden kon
Stond daar opeens Yvon
Dat zei ze lief

Zeg schat, drink je wat met mij
Ja, want ik kom ook uit Meppel
Ik kwam pas veel later bij
Zonder koffer in de greppel
Schoot het door me heen
Zij was een dief

Stadse fratsen, ik was er nog niet aan gewend
Stadse fratsen, je wordt uigekleed tot op je hemd
Je zei dat je me es een keer zou matsen
Nou zit je fijn mijn koffer te verpatsen
Dat zijn stadse fratsen

Zo in het donker stond zij daar
Ik zag nog net dat blonde haar
Ik werd van binnen raar
Ze leek wel Zweeds
Na wat gepraat en wat gedoe
Gingen we snel naar boven toe
Het was onvergetelijk en hoe
Ik weet het nog steeds

Zij zei: "Ik word jouw agent
Laat mij maar je zakies runnen
Ik neem dan 10 procent
Prachtig aanbod, moet toch kunnen"
En voordat ik het wist
Had zij mij beets

Stadse fratsen, je zei: "dat regel ik voor jou"
Stadse fratsen, jij ingemene zakenvrouw
Je zei dat je me es een keer zou matsen
Nou zit je mijn vermogen te verpatsen
Dat zijn stadse fratsen
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