Olé o Laos

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof
Het is juni en de zomer komt eraan

Dan krijg ik weer de kriebels : 't is vakantie
Voor mij geen bungalow of stakaravaan

Ik word gek als ik dat goudgele strand zie
Geen gitaarmuziek of temperament

Of een drankje in je appartement

Nee liever naar Laos , daar is geen Mediterrannée
Beleef er de chaos geen romantiek voor twee

En in m'n knip zit 20 kip daar doe ik alles mee

Olé o Laos Wie gaat er mee

Het is broeierig en 50 graden heet

Dat kriebelen komt van Laotiaanse luizen
De hotelkamer is ruim één meter breed
Waar schimmel tiert en kakkerlakken huizen
Je bent dat vreemde eten niet gewend
Diarree in je appartement

Toch liever naar Laos , daar is geen Mediterrannée
Beleef er de chaos geen romantiek voor twee

En in m'n knip zit 20 kip daar doe ik alles mee

Olé o Laos Wie gaat er mee

'K verga nog liever van de pijn
Als ik maar niet in Spanje hoef te zijn
Olé o Laos Wie gaat er mee




