
Keileweg

tekst & muziek : W. Kerkhof
Daar stopt een beige Citroen
Een Chevrolet doet langzaam aan
In de Golf lijkt iets ritmisch te gebeuren
Mazda’s rijden af en aan
Bij de BMW de ramen al beslagen
Sticker met “baby aan boord”
Je kan het aan een Opel rijder vragen
Maar van de Keileweg heeft niemand ooit gehoord

De Keileweg dat is een hard bestaan
Dat doe je echt niet voor je lol
Het is geen Reeperbahn, geen Melkertbaan
Ik vraag me af hoe hou je ’t vol
Heldin is heroine in het Frans
Maar het gebruik wordt afgeraden
Stel ooit wordt alles vrij
Is de ellende zo voorbij
En staat er verplicht op elke spuit :
“Kan de gezondheid ernstig schaden”.

Kijk een Lada dat wordt nada
Het raampje van de Ford gaat naar benee
Uit een Fiatje valt een watje
De Jaguar neemt er vanavond twee
Maar nergens is een auto te bekennen
Waar ik op de ruiten lees
Nee ik rem niet voor de dieren
Ik rem alleen voor de prostituees
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Hé daar een nieuwe Studebaker
Een DKW kart daar wat achteraan
Ik dacht dat ‘k een De Soto
Samen met een Simca in de rij zag staan
Dit is van alle tijden
Wie staat er nou te kijk ?
Zie al die auto’s rijden
Van de Schiedamsedijk naar Katendrecht dan naar…
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