
Rijksweg 77

tekst & muziek : W. Kerkhof
Amerika is één der grootste staten
Het heeft een zeer omvangrijk wegennet
Toch wil ons kleine land ’t er niet bij laten
Wij steken hierbij graag de loftrompet
Over die nieuwe Route 77
Net even beter dan Route 66
Negen kilometer lang kan je het beleven
Je rijdt er dus uitsluitend voor de kicks

Hij begint al in Brabant, tussen Beugen en Boxmeer
Hij glijdt over het spoor en daar komt dan opeens
De barrière, daar is de brug over de Maas
En dan ben je in Limburg, ben je in Heijen
Wat zit je lang in je auto te rijen
Langs de weg grazen ossen
In de verte zie je de Heijense Bossen
En dan een panorama waar ik nooit aan wen
Rechts achter het scherm ligt het Langeven
De grens is het eindpunt zo magnifiek
Voor je het weet ben je in de Bondsrepubliek
Je kan een hele wereld beleven
Op Rijksweg 77

Zo’n baan van een paar duizend kilometer
Is dat voor een weg niet veel te lang ?
Nederland dat doet ’t dus veel beter
Want korte wegen komen weer in zwang
Neem nou die nieuwe Route 77
Nog interessanter dan Route 66
Negen kilometer lang kun je het beleven
Ieder rijdt daar enkel voor de kicks
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