
Zigeunerschnitzels
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Zigeunerschnitzels, negerzoenen, jodenkoeken

  

Die zijn er niet meer bij

  

Schuif die Javaanse Jongens maar opzij!

  

Maar zwarte drop en ook bruin brood

  

Liggen steevast onder vuur

  

Geen moorkop in het schap

  

of Franse friet in de frituur

  

Elk gekwetst persoon trekt aan de bel

  

Maar “tyfushoer” dat mag gelukkig wel
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Zigeunerschnitzels

  

  

Zigeunerschnitzels, negerzoenen, jodenkoeken

  

’t is alles slavernij

  

En dat mag niet meer van de partij

  

Toen de moslims bij Wenen zijn verdreven

  

Kwam die heerlijke croissant

  

Is nu schandalig want

  

Daarmee is iets vreselijks aan de hand

  

Ja elk gekwetst persoon trekt aan de bel

  

Maar “teringsnol” dat mag gelukkig wel
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De hele wereld is me lief

  

Elk volk heeft wel iets fraais

  

De een teelt rogge, rijst of gierst

  

De ander verbouwt mais

  

  

  

En jagerschnitzels, chocozoenen, fijne koeken

  

Dat is toch niks voor mij

  

Al die zure verbiederij

  

Voor blanke vla, chinees en afrikaantjes

  

Slaat nu het laatste uur
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Geen moorkop in het schap

  

of Franse friet in de frituur

  

Elk gekwetst persoon trekt aan de bel

  

Maar “tyfushoer” dat mag gelukkig wel
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