Maassluis

Tekst:W.Kerkhof muziek:J.Rheinberger

Kijk, dit is Maassluis

In deze stad was Feike Asma thuis

Op het orgel

Van die zware

voorheen Hervormde Kerk

Op een eiland in de stad

Waar ooit de vrome gemeente zong en bad

Om een beter mens te wezen

Ja de Heere zij geprezen




Maassluis

ledereen de Bijbel las

een dankdag voor t gewas

En een bede voor de sleepvaart

Die daar in de haven lag

En zie het heeft gewerkt

Al wordt er nu niet meer zoveel gekerkt

De gebouwen staan verlaten

In de straat A geen klokgelui

Maar soms hoor je vreemde klanken

Voelt men hier reeds de bui
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Maassluis

Kijk, dit is Maassluis

In deze stad was Feike Asma thuis

Ik had een elektronisch orgel

Dat stond trots bij ons in huis

In de met gifgrond vervuilde polder

Kon ik de Maas zien vanaf mijn zolder

Maassluis dat is een smalle strook

De Toverbal onder de rook

Van Europoort
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Maassluis

Het orgel zal je blijven horen

In de Groote Kerk
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